
Orde van dienst op zondag 26 april 2026, 10.00 uur in de Dorpskerk te Aagtekerke 

zondag ‘Jubilate’, de vierde zondag van Pasen, liturgische kleur: wit  

 

Welkom door de ouderling van dienst – uitnodiging tot stil gebed – aankondiging aanvangslied 

DE WEG NAAR BINNEN 

Openingslied: Psalm 111: 1        ‘Van ganser harte loof ik hem…’  

Bemoediging    

vg:   Onze hulp is in de naam van de Ene, 

ALLEN:   SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE. 

vg:   Wij leven van zijn trouw,  

ALLEN:   VASTHOUDEND IS ZIJN LIEFDE. 

vg:   De vrede van de Heer is met u; 

ALLEN:  ZIJN GENADE DOET ONS LEVEN. AMEN.     

(allen gaan zitten) ‘ 

 

Bij de zondagen tussen Pasen en Pinksteren    

Kyriëgebed, om ontferming voor de nood van de wereld  

Glorialied: Gezang 653: 1 en 2   ‘U kennen, uit en tot U leven’  

Ogen de kost geven: foto van Rizek Abdel Jawad (projectie) 

Lied hierbij: Gezang 362: 3 ‘Van U is deze wereld, deze tijd’ 

RONDOM HET WOORD 

Gebed om inspiratie 

Eerste Schriftlezing: Prediker 9: 13 – 18 (uit NBV21, gelezen door de lector) 

Lied hierbij: Gezang 361: 4, 5, 6 en 7    ‘Het woord, van God gegeven, brengt ommekeer’ 

Kinderen mogen naar voren komen  

Bij het gesprek zingen we: ‘Wie verzon’ (uit de bundel ‘Een vleugje olijf’) (cursief is de herhaling door 

allen) 

Kinderen mogen mee naar de kindernevendienst met Marleen Mesu 

Tweede Schriftlezing: Lucas 17: 11 – 19 (uit NBV21, gelezen door de voorganger) 

Lied hierbij: Gezang 908: 4 en 5    ‘Ik ging verdwaald langs vele wegen’ 

Overdenking   

We luisteren en kijken naar  lied-alles-wat-adem-heeft-love-de-here/ petrus.protestantsekerk.nl  

(Gezang 146c: 1, 4, 6 en 7) Zing gerust mee!  

Kinderen komen terug van de kindernevendienst   

 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-alles-wat-adem-heeft-love-de-here/


 

RONDOM HET DELEN 

In memoriam mw. Johanna de Pagter-Kluijfhout 

Zingen Lied 23b : 1 

 

We delen onze gebeden, die we na stil gebed besluiten met een gezamenlijk Onze Vader 

Lied tot besluit: Gezang 645: 1 en 6    ‘Zing ten hemel toe’ 

Zegen, die we beantwoorden met een driemaal gezongen ‘Amen’ 

Bij het uitgaan is er gelegenheid uw gaven te geven 

 

  


